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Van Bitola naar Florina in Griekenland.

Vanuit Trnovo hobbelen we rustig de weg af naar Bitola, waar we bij een kopje koffie
een meneer aanspreken over de overnachtingsmogelijkheden. Hij heeft een vriend en
die gaat hij bellen. We houden ons hart vast want dat pakt niet altijd even goed uit, is
onze ervaring (ver weg, duur). Hij loopt met ons mee, dus het kan niet ver zijn, en
inderdaad we zijn er snel. Het pakt prima uit. Keurig appartement, keurige prijs en
vlak bij waar het in Bitola gebeurt. Wat er gebeurt is voornamelijk gezien en gezien
worden op de voormalige boulevard maarschalk Tito, nu Shirok Sokak geheten. Qua
naam voor ons niet direct een verbetering, maar ik begrijp voor de Macedoniérs een
belangrijke positieve verandering.




Henny en ik bekijken het stadje (overdekte bazaar, markt, twee moskeeén, een
katholieke kerk en de parade boulevard). Ook wij dus. Dit terwijl Jannie bijkomt van de
zware inspanning van gisteren en hoopt haar bronchitis de baas te worden.

We lopen, het is inmiddels woensdag, met een karig ontbijt van onze laatste denars
richting de grens. Langs en door de prachtige opgravingen van het oude Heraklea
Lyncestis, het bewijs van het belang van Bitola in heel vroege tijden (2-3e eeuw na
Christus). We komen een Nederlandse vader en zoon tegen, die, met een tentje mee, in
een week van Ohrid naar Edessa in Griekenland lopen. Ook met het boekje. Met dezelfde
verwondering over de aanwijzingen, waarbij zij ontdekt hebben dat sommige
kompasaanwijzingen erop duiden dat de route soms verward wordt met de wandeling in
omgekeerde richting. Het verklaart inderdaad een aantal van onze 'kanttekeningen'.
Een laatste tocht door de heuvels en langs vrijwel verlaten dorpjes. Een traditionele
valpartij van Henny, hadden we nog niet gehad, die een flinke bult en blauwe plek op
haar been oplevert. Tijd om mijn vertroetel capaciteit wat op te poetsen. Tenslotte een
lange rechte weg tussen de weiden en akkers door, langs een klein stukje snelweg en
dan zijn we in Niki, Griekenland. Uitgestorven. Geen enkele voorziening meer. Ons rest
slechts liften of een taxi naar Florina. Het wordt een taxi en een herbezinning op hoe nu
verder. De volgende potentiéle etappes eindigen veelal in 'mogelijk een slaapplaats,
vraag in de bar'. De ervaring is inmiddels dat als er nog een functionerende bar of een
enkeling in een dorp is, het antwoord op de vraag naar slaapgelegenheid een meewarig
hoofdschudden is. En dat is universeel: het betekent nee. Hoe gaan we verder?
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Grieks Macedonié.

Inderdaad wat nu. We bivakkeren in Florina na een duur taxiritje. We bestuderen een
paar opties. Een ervan is om te proberen op het begin van een etappe te komen waar
aan het eind van de etappe zeker een hotel of B&B is. Helaas zijn er daar in potentie
maar weinig van. Als er in een startplaats geen hotel of B&B is, dan kom je er ook niet
met een bus of trein, blijkt al snel. Blijft over om vanuit plaatsjes met een hotel
wandelingen te maken, op zoek naar overblijfselen van de Via Egnatia of andere
interessante, mooie Griekse oudheden. Daar zijn wat meer mogelijkheden voor. Het in
het boekje aangegeven 'geregeld treinverkeer' is op zich juist, maar meestal betreft
dat twee of drie treinen/bussen per dag. Puzzelen en plannen wordt ons deel. Kortom,
einde van de continue wandeling langs en over de Via Egnatia. Misschien hadden we
ons hierop beter moeten voorbereiden.

Jannie moet in Florina eerst naar de dokter want zij heeft plots een onverklaarbare
bobbel op haar been die als bot aanvoelt. Na lang wachten een consult bij de dokter,
die door iedereen professor wordt genoemd, die geen woord Engels spreekt en een
rontgen foto verordonneert. Na lang wachten een foto. Na lang wachten geen dokter,
na nog langer wachten nog geen dokter. De rontgen foto toont geen verontrustend
botgebeuren (zelden zulke schoonheden van scheen- en kuitbeen gezien) en nog
steeds geen dokter. In arren moede het ziekenhuis verlaten. Eerst maar boodschappen
doen en wat eten in het park. Komt in het park een man naar Henny die in het Engels
roept dat wij Hollanders zijn en in het ziekenhuis waren en begint aan Henny's been te
voelen en roept, in het Engels, dat hij de dokter is. Het lijkt meer op een vertoning van
Mr. Bean, meewarig kijken we naar de man en hij druipt af. Tja, zoiets kan gebeuren.
De volgende ochtend is de zwelling ook onderaan het been, waar Jannie enkele jaren
geleden een ongeluk mee heeft gehad, toegenomen, evenals de pijn. Is er dan toch na
drie weken overbelasting ontstaan en kunnen de spieren en pezen het niet meer aan?



We besluiten om vandaag de trein te nemen naar Arnissa en dan verder te kijken hoe
het gaat. Op het station kopen we een kaartje naar Arnissa en de kaartverkoper laat met
trots de truc zien die hij heeft uitgehaald. We krijgen alle drie 25% korting omdat we
65+ zijn. Tja, zo komt Griekenland nooit uit de crisis. Hij heeft nog een prachtige one-
liner (overigens in het Duits, dit om te voorkomen dat iemand gaat denken dat mijn
moderne Grieks onverslaanbaar is). "We hebben hier geen industrie, geen werk maar
veel frisse lucht"!

Na zo min mogelijk lopen dus, gaat Jannie met haar been in de koude kompressen en
met het been omhoog.

Henny en ik lopen langs het prachtige meer van Vegoritidis. Pelikanen, futen,
aalscholvers, een woudaapje, het kan niet op. Prachtige velden met klaprozen en de
beroemde Griekse amandel, kersen, nectarine en perzik boomgaarden.

Inmiddels merken we ook dat de situatie hier niet meer is wat het tot voor kort volgens
de beschrijvingen was. Voorzieningen zijn minder of weg. Dat geldt niet alleen voor
overnachtingsmogelijkheden maar ook eettentjes, tavernes, zijn er veel minder. We eten
dan ook nog vaak alleen. In Arnissa komen we veel Duits sprekende oud gastarbeiders
tegen, zo ook de waardin van de enig overgebleven taverne in het voornamelijk
fruitboerenstadje. Zij ziet het toerisme minder worden, er wordt niet of nauwelijks meer
aan het meer gekampeerd. Ik vrees dat ook hier de grote reisbureaus met hun vreselijk
voordelige aanbiedingen debet aan zijn. Niettemin tovert ze een prachtige souflaki met
boerensalade op tafel voor ons. Overigens zo zie je maar, het liefst gaan veel
gastarbeiders terug naar hun geboorte of familiestreek.

Na een dag van rust voor Jannie, waarbij we zien dat het geholpen heeft, maar een
uurtje of wat later toch vaststellen dat het been ook weer snel dikker wordt, treinen we
verder naar Edessa. Een relatief grote stad vanwaaruit Henny en ik in ieder geval wat
dagwandelingen zullen maken. Hierover en over Edessa, later meer.

37



Edessa.

Gaat er dan niets meer goed? Jazeker wel. Sinds de tocht van Bitola naar Niki lopen
Henny en ik in korte broek. Mooi weer dus. Tussendoor heb ik ook al gemeld dat we
hele mooie natuur en cultuur zien en hele aardige mensen ontmoeten. De wandeling,
met horten en stoten, levert ons veel op. We leren veel van de mensen om ons heen,
de gastvrijheid in Albanié en Macedonié, de op zich zelf gerichtheid van veel Grieken.
Na twee dagen hebben we overigens ook al door dat de klok een uur vooruit is gegaan.
— P — R 7 .
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Internet had dat automatisch voor ons
geregeld. We vonden het 's avonds al zo
lang licht.

Edessa is een leuke, redelijk grote
plaats met als grootste attractie
indrukwekkende watervallen. Het ligt
boven een grote vallei. Vanuit de vallei
Zie je eigenlijk een steile wand
waarboven de stad ligt. Het is in de
geschreven geschiedenis al bekend
vanaf zo'n 6 eeuwen voor Christus, dus
feitelijk is het er sinds mensenheugenis
altijd geweest. Er is een oude
watermolen waar we nog kunnen zien
hoe vroeger de waterkracht direct werd
gebruikt om granen te malen. Ook is er
een fabriek waar hennep werd verwerkt
tot draad om touw van te maken.
Zonde.

Henny en ik lopen 's middags nog een
stukje van de Via Egnatia terug om
boomgaarden en een kudde geiten
tegen te komen. De herder stelde het
bijzonder op prijs als ik een foto van
hem wilde nemen. Toen ik de foto liet
zien viel het hem geloof ik wat tegen.
Een zogenaamde forde, een
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doorwaadbare plaats dit voor de niet Amersfoorters, versperde de weg.

Om schoenen en sokken uit te trekken of met schoenen en sokken en al door het water
te gaan vinden zelfs wij voor een middagwandeling te ver gaan. We keren terug. In de
omgeving van het wandelpad zien we weer veel wat met waterkracht te maken heeft.
Valpijpen, hydrocentrales, opvangmeren en de kanalisatie naar de watervallen in de
stad om opnieuw stroom op te wekken.

40



's Avonds vinden we een taverne om te eten. Een stoofpotje blijkt ons deel te worden.
Met fantastisch gaar vlees, kruiden, aardappel, aubergines, kaas, werkelijk heerlijk. We
zullen er niet verder op ingaan, anders moeten we alle pizza's, pasta's, souvlaki's enz.,
enz. ook gaan roemen en dat gaat absoluut te ver. Maar lekker dat het was.

Zondagochtend worden we vroeg gewekt door het klokgelui van de kathedraal, viak
achter ons hotel. Gisteren is er een kind gedoopt, waarschijnlijk van een Grieks gezin
dat goed geboerd heeft in de crisis. Een overdaad voor alle genodigde kinderen en
volwassenen waar Henny en ik, toevallig langslopend op zoek naar een hotel, in
mochten delen. Dat dan weer wel. Met cupcake, koek en pudding trokken we weer
verder.

Vroeg gewekt is vroeg op pad. Op zoek naar de Via Egnatia en bijbehorende oudheden.
Ergens onder de watervallen moet een weg zijn. Na onbedoeld ook de watervallen van
onder te hebben gezien, vinden we de weg naar beneden en komen aan bij de
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opgravingen van de oude beneden stad (de Acropolis is de hoge stad en dat is het
huidige Edessa). Werkelijk prachtige opgravingen, die veel meer een beeld geven van
hoe het was dan in een museum. In de Romeinse tijd werden in de benedenstad de
voorraden bewaard en beheerd. Men heeft de ruimtes daarvoor aan de hand van
opgravingen en vondsten kunnen reconstrueren. Als we de bewaakster van het terrein
vertellen dat we langs de Via Egnatia wandelen, moeten we van alles zien. Onder
andere het hoog op de berg gelegen Ekklisiochori, waar volgens deskundigen de Via
Egnatia ook gelopen heeft of kan hebben. Ook vertelt ze ons dat het pad dat we
eigenlijk hadden moeten lopen (volgens het boekje) niet meer te doen is. Het is
volledig overwoekerd en niet te vinden. Vlak bij de zogenaamde Oostpoort van de

1
4
‘,'
4




benedenstad vinden we in de wildernis nog een aantal prachtige hondskruid orchideeén.

We bezoeken het heilige drie-eenheid-klooster, branden een kaarsje in de kerk voor
Jannie en een voor de kinderen en kleinkinderen. We lopen naar Ekklisiochori, hoog
boven Edessa uit torenend. Rare jongens die Romeinen, sinds Asterix en Obelisk al
bekend, maar steil omhoog. Zo'n 4 km. Recht naar het noorden, zon brandend op de
kuiten, heel korte schaduwen. Het fijne gevoel dat wandelen inspannend is en
voldoening geeft. We worden beloond met een prachtig uitzicht op de Acropolis van
Edessa en de benedenstad. Zwetend komen we met rugzak een koffietentje in. Een
heerlijke kop espresso met vers ijskoud water. Je ziet de waard van het café denken:
rare jongens, die Hollanders.

We gaan plannen voor de volgende dagen. O, ja nog een erg positief punt: de reserve
veters die ik heb meegenomen heb ik nog niet nodig gehad! Kortom: we genieten!
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Thessaloniki anders.

Het roer moet om. Jannie haar been moet echt rusten. 's Morgens ziet het er redelijk
goed uit, maar na weinig belasten wordt het snel dikker. Tegelijk blijft het lastig om in
plaatsjes langs de route te komen en van daaruit te wandelen. Hoe mooi ook de
omgeving, met enige weemoed stellen we vast dat we gestopt zijn met de doorgaande
wandeling die we ons hebben voorgesteld. We oriénteren ons op mooie dingen in Noord
Griekenland en ons 0og valt op Meteora, kloosters op rotsen, in oude tijden afgezonderd
van de buitenwereld en zo hoog dat een enkele Jakobsladder genoeg is om in de hemel
te komen.

We nemen de trein naar Thessaloniki nadat we afscheid van de Via Egnatia hebben
genomen bij de Ottomaanse brug en de Byzanthijnse Petrus en Paulus kerk in Edessa.
Op weg naar het station spreekt een man ons in het Duits aan, vertelt in een fractie van
een seconde alle hoogtepunten van zijn leven en vraagt waar we heen gaan. Ik
antwoord, "zum Bahnhof", waarop hij zegt:"do ist der Bahnhof".
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Een andere ervaring. In Thessaloniki moeten we drie uur wachten op de trein naar
Kalambaka. Met je rugzak rondhangen op een station. Het lijken de jaren 70 wel. In de
tjokvolle trein overtuigen we een Grieks stel ervan dat een plaats vrijhouden voor
anderen niet kan en dat we willen zitten. Hij ziet de redelijkheid meteen in, zij neemt
nog even de tijd voordat er tijdens het gesprek een glimlach op haar gezicht komt. Zij
heeft gestudeerd, lerares, en heeft geen werk, hij is econoom en heeft wel een baan.
Een gesprek dat we nog niet hebben gevoerd in de dorpen. Over Europa, Grexit,
Jeroen Deijsselbloem, Varoufakis en hoe het nu verder moet. In de EU blijven vindt
onze jonge, midden dertig, vriend. Een pittige tante, van 78 blijkt wat later, vindt van
niet. Eruit. Uit haar oordeel over Duitsland blijkt ze de tweede wereldoorlog nog niet
verwerkt te hebben. Ze wordt weer boos. Het wordt nog erger als ze over religie begint
en vast stelt dat wij niet van haar Heer zijn. Onbegrijpelijk en voor haar
onaanvaardbaar. Als ons, via onze jonge vriend, gevraagd wordt naar een vergelijking
tussen de Griekse en de Hollandse pot, windt ze zich op als we zeggen op zijn tijd
beide lekker te vinden. Ik vind wel dat ze een beetje een punt heeft. Tenslotte, de reis
gaat op deze manier zeer snel, vraagt ze wat we in Griekenland doen. Als ik haar zeg
dat mijn schoonzoon me heeft aangeraden om Griekenland te gaan kopen, kan het niet
meer stuk. Onze jonge vriend en zijn vrouw zien direct de grap, maar zij bijt ons toe
dat Griekenland niet te koop is en dat Varoufakis nooit mag toegeven. Leve de rooien!
We nemen toch in alle vriendelijkheid afscheid.

Een niets zeggend pastoraal landschap gaat ineens over in een gebied met hoog
torenende rotsformaties. In de oertijd, een binnenzee, een aardbeving, een tsunami,
een implosie van steen vermengd met, ja met wat eigenlijk. Een gebied waar in de
Byzantijnse Ottomaanse tijd boven op de rotsen kloosters werden gebouwd waar
gedurende een beperkte periode van zo'n 300 jaar veel monniken leefden. Daarna is
het in verval geraakt en een eeuw geleden weer enig nieuw leven in geblazen, als je
dat zo kunt zeggen van en in een religieuze omgeving. Van de 23 kloosters zijn er nu
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nog 6 actief in gebruik, maar met een
beperkte bezetting. De patriarchale
situatie is doorbroken en er zijn
inmiddels twee nonnenkloosters, die
een groter aantal religieuzen herbergen
dan in de vier mannenkloosters. In het
nonnenklooster van Sint Stefaan is een
museumpje met werkelijk prachtige
oude gebruiksvoorwerpen van de
oosters orthodoxe liturgie.

Voor ons atheisten, is eigenlijk de
cultuur als zodanig en de fantastisch
imposante, bizarre, natuurlijke
omgeving van de kloosters van dit
werelderfgoed van belang.

Aan verhalen en annekdotes is in zo'n
omgeving geen gebrek.

In het traditionele dorp Kastraki, even
buiten Kalambaka, is in een rotswand
een plek met allemaal sjaals, een plek
met een verhaal. Lang geleden, het
gebied wordt, zoals nog steeds,
gedomineerd, beheerst door de Grieks
orthodoxe kerk. Er mag niets zonder
toestemming van het religieus gezag.
Een moslim stel kapt zonder
toestemming onder het klooster van St.
George een boom, de boom valt op de









man, die gevaarlijk gewond raakt. De vrouw smeekt om hulp bij de religieuze
bevolking, die zegt niets te kunnen doen omdat er geen dokters zijn. Haar wordt
aangeraden te bidden en een offer te brengen aan St. George. Ze offert een sjaal. De
man geneest. De sjaal wordt het symbool voor gezondheid. Jonge mannen klimmen
na een jaar naar de spelonk in de rots en brengen nieuwe sjaals en nemen de sjaal
van de vrouw mee terug. Dit wordt een traditie. Op de naamdag van St. George, 23
april, klimmen ieder jaar tientallen jonge mannen naar boven om nieuwe sjaals te
brengen en oude op te halen.

Laat in de middag laten we ons, alle drie, per bus nog eens naar boven brengen om
langs een prachtig pad tussen de indrukwekkende rotsen door af te dalen naar de
Griekse keuken in Kalambaka.
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Thassos.

Het roer is nu echt om. Na Kalambaka zijn we via Thessaloniki doorgereisd naar
Thassos. Ja zo'n heerlijk eiland in de Egeische zee. Dat was even geleden. Is er dan
niets te vertellen over zo'n eiland in de Egeische zee? Jawel. Hier wonen ook Grieken
die zich ernstig zorgen maken. In Macedonié zijn de mensen die het van de toeristen
moeten hebben nerveus als er argeloze wandelaars zijn die op een weblog aangeven
dat er problemen in het land zijn. In Griekenland niets van dat alles: wordt het de
Euro of de Drachme? Een restauranthoudster met pension in een klein dorp, Skala
Marion, aan een pittoreske haventje, vraagt zich af of de klok 50 jaar terug gaat. "De
Grieken met het geld zijn het land al uit" stelt ze beslist vast. Zij heeft lage kosten,
familie bezit, haar moeder heeft een tuintje voor de groenten, ze zal het wel rooien.
De kinderen, de grote vraag, de grote zorg. Ze hoopt dat er snel een beslissing is, dan
komen de toeristen wel weer. Ze heeft een goede keuken, wij eten er lekker van. We
wilden met de bus terug naar Limenaria.




De bus komt pas over een uur of wat. We lopen en liften en worden meegenomen door
een bedrijfsauto met open bakkie. We mogen achterop. Moet kunnen, we zijn pas in de
zestig en nog jong genoeg!

In Limenaria, waar Jannie herstelt en ook soms weer meeloopt maar dat toch wel moet
bezuren, logeren we in een hotelletje. Begin vorige eeuw was dit een levendige stad
met een zinkerts verwerkende fabriek en de uitvoer ervan. Wat rest is een prachtig
stuk industrieel erfgoed nadat in de 60-er jaren Krupp en de Griekse
mijnbouwmaatschappijen het hebben op gegeven. Het gebiedje ligt er verlaten bij. Een
paar enthousiastelingen onderhouden het gebied met veel te weinig middelen maar
met hun inzet. De informatie op de borden bij Metalia zijn in de ik vorm geschreven,
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waarbij "ik" de oude fabriek is. Bijzonder. Het effect dat er niets aan wordt gedaan, is
daardoor nog dramatischer. Griekenland heeft geen geld voor dit soort activiteiten.
Wij genieten van het bijbehorende, maar enigszins afgelegen Metalia strand en de
aardige baas van een barretje die ons een heerlijk glas bier serveert.

We maken een paar prachtige wandelingen door de olijfgaarden, vanuit min of meer
het hart van het eiland, Theologos. Je verzint het niet. Het is lastig om er te komen,
maar na wat omzwervingen lukt het ons om een uurtje voor het heetst van de dag er
te zijn. Vanaf het hooggelegen authentieke dorp, zoeken we pad richting Castro. We
lopen tot de splitsing naar Maries verder berg op en gaan daar de pas over. Een
unieke marmeren richtingwijzer op een volgende splitsing. Geschreven, niet gebeiteld,
dat was op onze andere wandeltocht, die van de Romeinen.

In pas naar boven, vaak onbeschut tegen de zon, maar een lekker ritme. Langzaam
maar gestaag. We lopen in gedachten weer zoals naar Rome. Ook naar beneden, het
eerste deel over een goed te belopen pad, vinden we een goed ritme. Na de lunch,
lekker met de rug tegen een olijfboom, net niet in het zonnetje, moeten we een flink



stuk door de rivierbedding, vol met grote keien, maar geen water. Nog nooit zagen we
zoveel zwerf marmer. Water wordt hoger op de berg opgevangen en via een
pijpleiding naar de boomgaarden en nederzettingen geleid. Eenmaal weer tussen de
olijffbomen, op een pad waar auto's kunnen komen, gaat het marstempo er weer in. In
minder dan 4 uur leggen we toch bijna 18 km af. Voldaan, zeker.

Vanuit ons hotel kunnen we, behalve de zee en over het terras ook Atos zien. Binnen
de Griekse staat is dit een soort Vaticaan van de Grieks orthodoxe kerk. Er wonen hier
meer monniken dan in de rotsen van Kalambaka, omdat .... hier geen vrouwen zijn
toegelaten. Overigens dat was eerst in Kalambaka ook het geval. Echter er brak een
keer brand uit in een van de kloosters en er waren geen mannen om te helpen
blussen, er boden zich wel vrouwen aan. Het dilemma werd beslecht met het toelaten
van de vrouwen en daarmee een taboe doorbroken.

We zwemmen in een heerlijke, steeds warmer wordende zee. Morgen trekken we
weer verder, gaan nog even een kijkje nemen op het schiereiland Kassandra.
Hoop dat we daarvan ook nog iets bijzonders kunnen melden.
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Kassandra.

Een schiereiland hangend aan het vaste land van de provincie Chalkidiki (in het
Nederlands Halkidiki, maar je moet de H dan weer als ch uitspreken, het blijft tobben
met taal). We vertrekken van Thassos met dreigend weer dat uitmondt, via de twee
regionale busstations in Thessaloniki, in een Nederlandse tweedaagse: regen en dikke
truien. We zijn in Kallithea. Een oudere dame opent haar toeristenseizoen en
appartementen twee dagen eerder dan ze van plan was, speciaal voor ons en tegen
een speciale prijs. We kleumen wat rond, het is maar een graad of 18, en als het weer
wat op dreigt te knappen trekken we lopend verder naar Polychrono. Als we daar
aankomen begint de lucht te breken, de temperatuur weer te stijgen en belanden we
in hotel Elsa. Zwembad met bijbehorend water: Frozen. Ook hier zijn we de eerste




gasten van het seizoen en krijgen
kamers voor een, voor ons, mooie prijs.
Als we vertellen dat we vanuit Kallithea
zijn komen lopen zien we Elsa en
Mickey denken: rare gasten die
Hollanders! We blijven vier nachten en
wandelen van daaruit in de omgeving.

We lopen langs de zee naar een dorp 5
km verder (weer zoiets idioots van die
Hollanders) dat we eerst als doel
hadden gesteld boven Polychrono. We
komen al snel tot de conclusie dat we
een goede keuze hebben gemaakt: het
is er erg ongezellig, er zijn alleen maar
hotels. Terug langs de weg is
makkelijker lopen, maar wel een beetje
saai. Uiteraard op de prachtige rode en
paarse bougainville en de diep geurende
jasmijn na.

De oost en west kust van het
schiereiland zijn gescheiden door een
bergkammetje, maximaal op zo'n 350
m boven zeeniveau. Landinwaarts is op
300 m een prachtig natuurgebiedje, een
waar wetland met bijzondere
waterschildpadden. De weg er naar toe
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gaat al snel over in een keien en modderpad en na een korte, licht glooiende aanloop,
steil omhoog. Jannie, die slecht heeft geslapen en nog steeds niet geheel van de
bronchitis is hersteld, besluit terug te gaan. Te weinig lucht en moeilijk herstellen.
Vaak kort maar hevig klimmen. Als we het natuurgebied naderen worden de kikkers en
padden van schrik stil en gunnen het ons in stilte te genieten. Zijn op zeeniveau de
orchideeén uitgebloeid, hier komen we nog hondskruid in volle glorie tegen. Op de kam
genieten we van het uitzicht op zee aan beide kanten en rusten uit onder de
pijnbomen. De hars van deze bomen wordt getapt, net als bij rubberbomen en wordt,
geraffineerd, gebruikt om de bijzondere smaak aan de retsina wijn te geven. Een
wijntje waar we 's avonds van genieten.




Aan de oostkust van het schiereiland is het, zeker bij mooi weer, kermis. Volgens Elsa,
die samen met haar broer Mickey, het hotel bezit en runt, gaan er weinig Grieken door
de crisis op vakantie. Het strand, en de accommodaties, zijn nu gericht op de Balkan:

Servié, Macedonié&, Bulgarije zijn zwaar (letterlijk en figuurlijk) vertegenwoordigd en zelfs

Rusland en Ukraine ontbreken niet. Het eten is wel Grieks en lekker.

Als we langs de "boulevard" in Polychrono teruglopen zien we mensen die ongeneeerd
van de zon genieten. Helaas zijn het geen modellen uit de modebladen, zoals Vogue en
Elle bijvoorbeeld, maar deze zijn absoluut de schoonheid voorbij. Zover dat ik er geen
foto van in dit boek durf te zetten.

Thessaloniki.

Nog even de hoogtepunten van Thessaloniki. Een voorspoedige reis per bus en een
hotelletje in het centrum. Een levendig centrum aan de voet van een oude Acropolis en
grote stadsmuur. Naar boven is een behoorlijk steile klim met onderweg een prachtige
kerk, een schitterend uitzicht over de laagelegen stad met zijn haven, een kop koffie,
een deel van het oude fort waar tot voor enkele jaren de gevangenis was. Zoals gezegd
beneden een gezellig centrum waar veel lege winkeltjes die zelf te koop staan wel, maar
de volle terrassen weer niet wijzen op een crisis. We kopen geen winkeltje maar rusten
uit op een van de vele terrassen. We nemen afscheid van een paar oude getrouwe
kledingstukken die ons op onze reis naar Rome en op deze reis gediend hebben.

Het is voorbij.

4 juni 2015
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De voetstap

Het Sint Jansdal bij Nijmegen. Het regent. Een klein nat bospaadje. Het is de eerste keer
dat we dat we hem zien. In de wat smeuige ondergrond een afdruk van een
geprofileerde zool. Een stevige wandelschoen of een bergschoen, op het eerste gezicht
kunnen we dat niet zien. Het zanderige bospaadje transformeert in een pad van grind
vermengd met rivierklei. Steeds zien we door het vocht een duidelijke afdruk van de
voetstap. Een vastberaden stap. Ongeveer maat 43. Net als mijn schoen, maar die kan
het niet zijn. Ik kan niet voor me lopen en tegelijkertijd erachteraan.

De mensen die we ontmoeten zijn vriendelijk. Soms geinteresseerd, meestal verbaasd,
maar altijd behulpzaam.

De ondergrond verandert bij voortduring. Dan weer het |6ss van Zuid-Limburg, de klei
van het Maasdal in Belgi€, de bossen met de modderige steenslag vermengd met zand,
het hoogveen en dan weer de zachte grijze klei van de beken in het grensgebied van
Wallonié en Duitsland. Het landschap verandert mee, maar altijd mooi en vaak bijzonder.
De voetstap blijft zichtbaar. Soms scherp, soms vaag, maar altijd recent. In Luxemburg
raken we hem door de stenige ondergrond en een verpletterende regenbui even kwijt.
In de Franse ijzerhoudende, rode, aarde is hij door het vocht goed te zien.

Wie loopt er voor ons en waarom? Is het een pelgrim, op weg naar, ja waar naar toe?
Gewoon een wandelaar langs de GR5, is het telkens iemand anders, is het toeval?
Langs de Moezel, als het weer allang droog is geworden, tot aan de bergen van de
Vogezen zien we hem weer iedere dag. Lijkt het of het profiel aan de hak wat slijt, of
verbeeld ik me dat maar?

In de France Comté, waar we veel over verharde wegen lopen, zien we het spoor niet en

zet ik het van me af. Ik zal niet weten of ik samen met nog iemand anders dezelfde weg
loop, met misschien wel hetzelfde doel.
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In de bergen van de Jura, waar de aarde soms weer wat zachter is en door het vocht van
vele stroompjes een stempelwaardige ondergrond ontstaat, zie ik de afdruk weer. In
ieder geval denk ik dat ik hem zie.

De harde stenige ondergrond in de Alpen en het stijgingspercentage van de bergen laten
geen ruimte voor realiteit noch verbeelding.

Nog altijd zijn de mensen vriendelijk, hier kennen ze de weg die we lopen, verbaasd
waar we vandaan komen, bezorgd over hoe ver we nog moeten lopen, maar altijd
behulpzaam. Het landschap is soms adembenemend.

Eerst in de Po-vliakte komen we de stap weer tegen. Hij, of zij, loopt weer voor ons,
zonder dat ik het idee heb dat zij me voor de voeten loopt. Als we vervolgens weer de
harde ondergrond van de Apennijnen onder de voeten krijgen, raak ik het spoor bijster.
Zeker in mijn gedachten.

Het strand aan de kust heeft zoveel verschillende voetstappen dat alle pelgrims van de
wereld hier wel kunnen zijn geweest. Pelgrims uit verschillende culturen, met
verschillende religies of zonder. Vandaag, gisteren of in lang vervlogen tijden.

In Toscane, in het stoffige, vruchtbare klei landschap, zien we de voetstap weer. De
culturele rijkdom, de warmte, de vriendelijkheid van de mensen geeft genoeg aanleiding
om aanknopingspunten te blijven zoeken.

De ondergrond van Lazio wordt gedomineerd door de vulkanische oorsprong. We zien
zwarte aarde. We ontmoeten vriendelijke mensen, die weten waar we heen gaan, nog
altijd verbaasd zijn over waar we vandaan komen, lopend en nog altijd behulpzaam. Het
landschap is verrassend en mooi tegelijk. We komen de voetstap weer tegen.

Wij zijn na 2175 km in Rome. Het is onvergetelijk.

Nee, niet alle wegen zullen nog naar Rome leiden, maar zullen wij ooit diegene die ons is
voorgegaan echt ontmoeten en leren kennen?
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